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Rondom  Antonius Abt, Bernardus, Blasius, Gummarus en Willibrordus 

Nieuwsbrief van de  Vijf Heiligen  Parochie  Nr.185  Vrijdag  3 oktober  2025 
 

Bereikbaarheid van onze parochie 
Voor dringende zaken als uitvaarten en ziekenzegen  
zijn we bereikbaar via 06-10490088   
 

 
 

 
Contact met het pastoraal team 
Wilt u graag in contact komen met een van de leden  
van ons pastoraal team,  
pastoor Ronald van Bronswijk  
of pastoraal werkende Giny van der Korput,  
aarzelt u dan niet dit te doen. 
Dit kan rechtstreeks via telefoonnummer  
06-10490088 of via ons parochiesecretariaat:   
Tel: 0162-682303 of e-mail: info@naardekerk.nl 

 
Dierendag-dierenzegening in de H. Gummaruskerk 
Pastoor Ronald van Bronswijk 

 
De allereerste dierendag vond plaats op 4 oktober 1930. Een jaar eerder 
was tijdens een internationaal congres van de dierenbescherming die 
datum uitgeroepen tot Werelddierendag om aandacht te vragen voor het 
welzijn van dieren.  
De keus viel op 4 oktober omdat het ook de gedenkdag is van Sint 
Franciscus van Assisi. De heilige die bekend staat om zijn grote respect 
voor al het leven en dat van dieren in het 
bijzonder. Daarom zullen de pastores van de Vijf Heiligen Parochie 
huisdieren op deze dag gaan zegenen. 
Waar:  In de Gummaruskerk in Wagenberg. 
Wanneer: Zaterdag 4 oktober 
Tijd:  16.00 uur - 18.00 uur   
 
Deze zaterdag ( en de zondag daarop)  loopt er in de H. Gummaruskerk ook een fototentoonstelling 
van fotoclub Perspectief in samenwerking met Stg. Behoud Gummarus Wagenberg (SBGW) met 
verkoop van handwerkproducten voor een goed doel, maar dit alles hoeft  elkaar niet te ‘bijten’  

mailto:info@naardekerk.nl
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Franciscus van Assisi (1181/1182 – 1226)  

Franciscus werd geboren in Assisi , als zoon van een rijke textielkoopman groeide op in weelde, 
droomde van een bestaan als ridder. In een van de vele oorlogen die toen woedden, werd hij  
krijgsgevangene gemaakt, na een jaar werd hij vrijgekocht door zijn vader. Toen vond er een enorme 
ommekeer in zijn leven plaats en hij begon een leven van radicale armoede, extreme 
boetvaardigheid en zelfopofferende naastenliefde met een radicale liefde voor God en zijn 
schepping. Hij werd de stichter van de orde van de Minderbroeders (O.F.M.) , bekend als 
Franciscanen en van de Derde Orde, een lekenbeweging die het ideaal van Franciscus in de wereld 
nastreeft. Samen met stadsgenoot Clara stichtte hij een orde van slotzusters, de Clarissen (O.S.C.)  

In 1225 schreef hij, zwaar ziek zijnde, een lofzang op God en de schepping, het Zonnelied,                        
dat is dit jaar 800 jaar geleden. 

Allerhoogste, almachtige, goede Heer, 
van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen. 
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe 
en geen mens is waardig uw naam te noemen. 
 
Wees geprezen, mijn Heer met al uw schepselen, 
vooral door mijnheer broeder zon, 
die de dag is en door wie Gij ons verlicht. 
En hij is mooi en straalt met grote pracht; 
van U, Allerhoogste, draagt hij het teken. 
 
Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren. 
Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi. 
 
Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind 
en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde, 
door wie Gij het leven van uw schepselen onderhoudt. 
Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water, 
die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis. 
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Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur, 
door wie Gij voor ons de nacht verlicht; 
en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk. 
 
Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde,  
die ons voedt en leidt, 
en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten. 
 
Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde 
vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking dragen. 
Gelukkig wie dat dragen in vrede, 
want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond. 
 
Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood, 
die geen levend mens kan ontvluchten. 
 
Wee hen die in doodzonde sterven; 
gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt, 
want de tweede dood zal hun geen kwaad doen. 
Prijs en zegen mijn Heer, en dank en dien Hem in grote nederigheid. 
 
Vertrouwd met de dood 
De dood was voor Franciscus als middeleeuwer volkomen vertrouwd. Bijna de helft  van de mensen 
in de middeleeuwen overleed  voordat ze twee jaar oud waren. Daardoor kwam de gemiddelde 
leeftijd niet verder dan zo’n 35 jaar. Ook bij de vele stedenoorlogen , Franciscus deed zelf mee aan de 
oorlog tussen Assisi en Perugia, en de vijfde kruistocht vielen veel dodelijke slachtoffers.  
Maar om dan van zuster dood te spreken? Franciscus deed dat wel , net zoals hij de zon, het water, 
het vuur, de aarde en de wind  broer of zus noemde. Voor hem was de bezinning op de dood een 
manier om het leven meer zin en betekenis te geven en hij riep de mensen veelvuldig op om zich  te 
bezinnen op de dood en goed te doen aan de schepping. Wie dat deed, zou daarvoor beloond 
worden in de hemel en aan de hel ontkomen ( Tweede dood) Daarom wordt Franciscus vaak 
afgebeeld, mediterend en biddend bij een schedel. ( Naar Fer van der Reijken, Franciscaan)  
 
Gebed om Vrede 
Heer, maak mij tot instrument van uw vrede: 
- dat ik, waar haat is, liefde breng; 
- waar schuld is, vergeving; 
- waar tweedracht is: eenheid; 
- waar dwaling is: waarheid; 
- waar twijfel is: geloof; 
- waar wanhoop is: hoop; 
- waar duister is: licht; 
- waar narigheid is: blijheid. 
Geef, dat ik zoek 
niet zozeer getroost te wórden, als wel te troosten; 
niet zozeer begrepen te wórden, als wel te begrijpen; 
niet zozeer bemind te wórden, als wel te beminnen. 
Want wie geeft, ontvangt; 
wie zichzelf vergeet, vindt zichzelf; 
wie vergeeft, wordt vergeven; 
wie sterft, krijgt eeuwig leven. 
Amen. 

Beeltenis H. Franciscus 
met schedel aan de 
voeten 
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In Italië is de sterfdag van de H. Franciscus ( 4 oktober) door de Kamer van Afgevaardigden  
weer tot nationale feestdag uitgeroepen  
 
De herontdekking van Sint- Franciscus betekent dat we ook zijn boodschap van vrede nieuw leven 
inblazen. (Lorenzo Fontana, Italiaans Kamervoorzitter) 
 

      Wat gebeurt er met de kapel?  

Zoals je misschien al hebt gezien, wordt de kapel momenteel 
opgeknapt.  Een historisch gebouw krijgt een tweede leven.   
Een groep betrokken mensen denkt na over hoe de kapel – naast de 
kerkelijke activiteiten – ook door de week een plek van betekenis 
kan zijn. Denk aan momenten van ontmoeting, verdieping, muziek, 
tentoonstellingen en andere inspirerende initiatieven. Je zult er de 
komende tijd meer over lezen en horen!  
Iedereen zal welkom zijn.  
Wil je meedenken over de invulling of misschien in de toekomst meehelpen? Het zal nog wel een 
tijdje duren voor de kapel klaar is, maar als je belangstelling hebt of meer wil weten dan kun je 
contact opnemen met:  
 

     J. Mureau          06-129976750        josemureau51@gmail.com  

Proficiat met je doopsel 
 
Op 28 september 2025 werd in de H. Gummaruskerk te Wagenberg Wolf 
Petersen gedoopt,  een zoon van Fleurtje Petersen – Kustermans  
en Thomas Petersen. 
Van harte proficiat voor Wolf , papa , mama en verdere familie met het 
ontvangen van het doopsel. 

 
Twee handen 
 
Zei de kleine tot de grote hand:  
He, grote hand, ik heb je nodig, want bij jou ben ik geborgen. Ik voel je hand wanneer ik wakker 
word, en je bij me bent, wanneer ik honger heb en jij me voedt, wanneer je helpt als ik een toren 
bouw, wanneer ik met jouw hulp mijn eerste pasjes zet, wanneer je bij me komt  
als ik wat angstig ben. Kom, blijf bij me en hou me vast  
 

En zei de grote tot de kleine hand: He, kleine hand, ik heb je nodig, 
want je hebt me gegrepen.                                                                                  
Dat voel ik als ik veel voor jou mag werken, als ik speel en lach en 
dol met jou, als ik met jou kleine wonderbare dingen nieuw ontdek 
als ik je warmte voel en van je hou, en als ik merk hoe ik met jou 
weer bidden kan en danken.                                                                            
Kom, blijf bij me en hou me vast. 
 

 
Mensen die het altijd zeker weten,  verstenen een geloofsgemeenschap. 
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In memoriam 
  
Je blijft in ons hart, in ons denken, in ons leven 
Op maandag 22 september 2025 vierden we in de H. Antonius Abtkerk in 
Terheijden de uitvaart van Wil van Son- Diepstraten, echtgenote van 
Martin van Son (92). Na de viering werd zij begraven op het parochiekerkhof in Terheijden. 
Terheijden was de plaats waar zij , op 4 jaar na , haar gehele leven gewoond heeft. 
Ons medeleven met haar man, kinderen, kleinkinderen , achterkleinkinderen en familie.  
Veel sterkte gewenst. 

 
Adreswijziging pater Piet Schellens 
 
Sinds 25 augustus woont pater Piet Schellens op het volgende adres:  
Rosa de Limastraat  98,    6543 JG Nijmegen 
Tel: 0627145064    
Email:  schellens@scj-asten.nl 
Wij wensen pater Piet in Nijmegen het allerbeste toe! 

 
 
 
Terugblik op mijn leven 
Pater Piet Schellens 

 
Een oud Nederlands spreekwoord zegt: Twaalf ambachten, dertien ongelukken. Nou  
heb ik alle banen die ik heb gehad eens opgeteld, en ik kwam precies op twaalf.  
Of er ongelukken bij zaten moeten anderen maar uitmaken; bij de meeste was ik heel  
gelukkig. Ik was kapelaan (1), pastoor (2) en deken (3). Ik was rector van een klooster- 
bejaardenoord (4) en Provinciaal Overste (5). Mijn eerste benoeming was: verder  
studeren in Rome. Ik was dus student (6) en later docent (7) van Pastoraal-theologie.  
Ook was ik woonwagen-aalmoezenier (8), clubhuisdirecteur (9) en Algemeen directeur  
(10) van ons Gezins- en Jeugdzorgwerk in Amsterdam. Verder was ik ziekenhuispastor  
(11) en in mijn vrije tijd schrijver (12) van veel tijdschriftartikelen  
en van een paar boeken. 
 
Toen ik als dertienjarige naar het seminarie ging, kocht mijn moeder  
een Mariaschilderijtje en schreef er achterop:  
Piet doe je best en God doet de rest.  
Dat schilderijtje heeft heel mijn leven boven mijn bed gehangen.  
Mijn antwoord op de vraag: Wat heb je gedaan in je leven? luidt dan 
ook: Ik was naar vermogen een dienaar van God. 
 

 

Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden!  
Dat zeggen de mensen tenminste. 
Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed.  
Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zijn de tijden.  
( Augustinus 354-430, bisschop van Hippo in Noord-Afrika) 

mailto:schellens@scj-asten.nl


6 
 

Meer uitspraken van Augustinus:  
➢ Zingen is twee keer bidden. 
➢ Geef me kuisheid, maar nu nog niet. 
➢ Men kan niemand leren kennen, dan door vriendschap. 
➢ Een vriend is iemand die alles van je weet en toch van je houdt. 
➢ De wereld is een boek. Wie niet reist, leest slechts een bladzijde. 
➢ God legt zout in onze monden opdat wij naar Hem zouden dorsten. 

 
Over Maria 
 
Stil en onopvallend, bescheiden op de achtergrond, 
een beetje vergeten, vind je haar toch overal terug. 
In kerken en kapellen, op hoeken van straten, 
verkleurd door regen en wind, 
in huiskamers, oud of modern                                                                                  
Maria, de vrouw zo menselijk nabij. 
 
Een jonge vrouw uit Galilea, 
met een leven getekend door het lijden van haar Zoon. 
Maria, een vrouw waarin elke moeder zich kan herkennen. 
Zij stond onder het kruis van Jezus, haar Zoon, op een moment 
dat de leerlingen er allemaal vandoor waren. 
 
Tegenwoordig spreekt men niet veel meer over haar. 
Zij past in haar eenvoud niet meer in onze tijd. 
Haar beeld is uit vele huiskamers verdwenen,  
en toch blijft haar leven van pijn en diep geloof  
een uitnodiging tot inzet en inkeer. 
Bij haar komen mensen met zorgen en verdriet, 
bij haar worden mensen opnieuw eenvoudig. 
Haar beeld zal mensen blijven troosten 
en wegen laten vinden naar elkaar en naar God. 
 
Een mens als wij is zij geweest: Maria 
met angst en tranen in de ogen, 
met onzekerheid en niet goed weten wat allemaal. 
 
Een mens als wij is zij geweest, 
staande en levend tussen de mensen, met vreugde om kleine dingen. 
Een mens zoals wij, maar haar geloof was sterker dan ons geloof, 
en haar vertrouwen groter dan het onze. 
 
Langs Maria, deze buitengewone vrouw, willen wij dichter bij Jezus 
en zijn Evangelische boodschap komen. 
 
 
 
 
Hoop is een zwaartekracht die ons omhoog trekt ( Ernst Ferstl)  
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Het thema van de afgelopen Vredesweek 2025 ‘niets doen is geen optie’ 
roept ons allemaal op actief te blijven werken aan vrede en veiligheid. Vrede 
begint bij ieder van ons, in de manier waarop we naar medemensen kijken, 
naar elkaar luisteren en over anderen praten. Inzet voor vrede en veiligheid 
gaat gepaard met gebed.  Samen met u bidden we voor duurzame vrede en 
steun voor allen die lijden onder onrecht en geweld.( Nederlandse 
bisschoppen)  

 
 
 

Johannes Waltherus Rompa, Jan Bioscoop,               

ondernemer en weldoener uit Terheijden  (5) 

Deze keer de aandacht gericht op het overlijden van vader Jan en op zoon 

Piet die net als vader ondernemer werd en bij wie het geloof naar eigen 

zeggen in de genen zat. 

Overlijden vader Jan  Rompa                                                                                           
Vader Jan overlijdt op 23 maart 1961 en pater Calasanctius  Joossen 
verzorgt in de Franciscaanse Heraut van 5 mei 1961 een artikel ter 
herinnering aan de overledene. De Franciscaanse Heraut was het blad voor 
de leden van de zogenaamde Derde Orde, dat was een lekenbeweging die 

nauw verbonden was met de Kapucijnen, een beweging waarvan de leden probeerden om in de 
wereld zoveel mogelijk een leven te leiden in de geest van Franciscus, de stamvader van de 
Kapucijnen en Jan Rompa was ook lid van deze Derde Orde.   
De Franciscaanse Beweging is een voortzetting van die Derde Orde en verspreidt nog steeds het 
gedachtegoed van Franciscus en Clara van Assisi. Uit het lovend artikel van de pater enkele 
fragmenten:  
 
Zijn levensloop, begonnen in een diepgelovig en oer-christelijk gezin, had hem langs de meest 
uiteenlopende werkzaamheden uiteindelijk gevoerd naar de top van de grootindustrie. 
 
Als lid van de Derde Orde had Jan een opvallende Franciscaanse levensopvatting. Vanuit zijn 
financieel sterke positie vond hij het niet meer dan vanzelfsprekend talloze mensen in die tijd in hun 
moeilijkheden te helpen. Zijn motto was hierbij: ‘Wij zijn maar rentmeesters en wij hebben maar te 
zorgen, dat we van geld, dat God ons gaf, een goed gebruik hebben gemaakt’ 
Blijmoedig , een optimist, iedereen die met hem in aanraking kwam, droeg daar iets van mee naar 
huis. 
 
Naast zijn caritatieve activiteiten was Jan ook iemand van veelvuldig gebed, vaak biddend uit een 
klein beduimeld boekje met gebeden voor de kerk, voor de Katholieke Universiteit, voor de Chinese 
universiteitsstudente Joanna Hsia die vastzat voor haar geloof en alle vervolgde Chinezen, voor de 
zwaar beproefde kerk in Hongarije  en kardinaal Mindszenty ( het was de tijd van de Koude Oorlog) 
ook voor de missie in Sumatra waar een van zijn priesterzonen werkzaam was. 
 
Het geloof zat om je lijf als een tweede huis, het zat in onze genen 
‘Het geloof zat om je lijf als een tweede huis, het zat in onze genen’, zo kenschetste op 14 april 1995 
oudste zoon Piet van Jan Rompa, dan 82 jaar, de sfeer in het gezin van vader Jan en moeder Lucie in 
een uitgebreid artikel in De Stem. Een dagblad dat hij een rode krant noemde. 
Piet had bekendgemaakt f 100.000 geschonken te hebben aan een nieuw opgerichte Katholieke 
Partij, die de plaats van het dwalende CDA zou moeten innemen.  
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Hij deed dit uit zorg over het geloof dat volgens hem was losgeraakt van de wortels sinds het Tweede 
Vaticaans Concilie ( 1962-1965)  en het Pastoraal Concilie in Noordwijkerhout ( 1968).  
In deze periode veranderde katholiek Nederland van een zeer aan de leiband van Rome lopende 
kerkprovincie in een hevig met verandering bezig zijnde kerkprovincie. 
Piet hoopte dat de bisschoppen zich ook meer gingen profileren en de zaak niet op zijn beloop 
zouden laten ; bisschop Jo Gijsen van Roermond was zijn favoriete bisschop. 
 

Hebben we hier te maken met een stoottroeper van de Paus, die in 
het weerspannig katholieke Nederland een nieuwe divisie van 
Rome sponsort? Dat vroeg journalist  Paul de Schipper zich af. 
Het leek er wel op, want Piet was recht in de leer, hij duldde geen 
gesjoemel en verweet de pers met al die nieuwigheden te zijn 
meegelopen. 
‘Je moet gehoorzaam zijn aan alles wat tot stand gekomen is , 
nadat Paulus van zijn paard gevallen is’, de kerk is geen democratie. 
Piet schatte dat de Katholieke Partij op termijn zeker op 10, 12 
zetels zou uitkomen dankzij de steun van de moeders en de 
mannen op de werkvloer.  Het liep toch allemaal anders. 
 
 
 
 
 
 

Bronnen:  
Documentatie Zouavenmuseum Oudenbosch. 
Delpher, zoekmachine voor kranten en tijdschriften 

Archief Venlo, Regionaal Archief Nijmegen,  Regionaal Archief Tilburg 
Gedachtenisprentjes archief Heemkundekring Made en Drimmelen.  
De Franciscaanse heraut , maandschrift voor de leden der derde orde van den H. vader 
Franciscus 
P.J.M. Rombouts: De kerkramen van de H. Antonius Abt Terheijden , De Vlasselt nummer 54, 1991 
Johan van der Made en Harrie Bruijns:  
De bestuurders van de gemeente Terheijden 1328-1996 De Vlasselt, nr. 78, 1996 
G. J. Rehm: De behuizing van het dorpsbestuur van Terheijden, Jaarboek 19  Oranjeboom 1966, nr. 5. 
BHIC, Brabants Historisch Informatie Centrum. 
Stichting Sint Jozef blijft: Honderd en één , Dongense St. Josephkerk op de drempel van een nieuwe 
eeuw , Dongen 2008. 
Dossier P.J.M. Rombouts 
 
Bidden: je kijkt het verst met je ogen dicht.  
 

Week van Hoop in pastorale zone                             
De Wijngaard 

 
Pastorale zone de Wijngaard is een van de vijf pastorale 
zones waarin het bisdom Breda verdeeld is. Een pastorale 

zone is een samenwerkingsverband van parochies. Pastorale zone de Wijngaard bestaat  uit de 
volgende parochies Catharinaparochie Oosterhout, de Sint Elisabethparochie Raamsdonksveer, de 
Sint Jan de Doperparochie Alphen, de Heilige Geestparochie Rijen, de Goede Herder parochie 
Dongen en onze Vijf Heiligen Parochie. 

 Piet Rompa Foto 081134 
Regionaal Archief Tilburg  
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Van 5 tot en met 12 oktober 2025 houdt pastorale zone De Wijngaard een Week van Hoop.                   
Tijdens deze week staat ontmoeting met en aandacht voor kwetsbare mensen centraal.  
Het programma bestaat uit eucharistievieringen, gezamenlijke maaltijden en bijeenkomsten met op 
9 oktober ook een activiteit in onze Vijf Heiligen Parochie 
 
Programma 
Opening Week van Hoop 
De week opent op zondag 5 oktober met een eucharistieviering om 11.00 uur in de Basiliek St. Jan in 
Oosterhout. Diaken Peter Hoefnagels gaat in een overweging in op de betekenis van zorg voor 
kwetsbaren in de samenleving.  
 
Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 oktober wordt dagelijks van 17.00 tot 19.00 uur de 
activiteit Samen aan Tafel gehouden in de Doelen in Oosterhout. Hierbij worden ouderen en 
alleenstaanden uitgenodigd voor een gezamenlijke maaltijd, waaraan vrijwilligers meewerken. 
 
Op dinsdag 7 oktober vindt in de St. Willibrorduskerk in Alphen om 19.00 uur de Vesper van 
Barmhartigheid plaats, onder leiding van diaken Stefan Lange.  
 
Op donderdag 9 oktober van 14.00 uur tot 17.00 uur in Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’ te Made             
tijdens Repair Café. Ieder is welkom om kennis te maken met het Repair Café, waar huishoudelijke 
apparaten gerepareerd worden en een tweede leven krijgen, hetgeen mensen weer meer financiële 
armslag geeft en ook milieuvriendelijker is, want er hoeft immers geen nieuw apparaat aangeschaft 
te worden. Dit alles onder het motto: ‘Weggooien, mooi niet’. 

Op donderdag 9 oktober volgt in de Verrijzeniskerk in Oosterhout een informatieavond 
over SchuldHulpMaatje. Deze vrijwilligersorganisatie biedt mensen met schulden persoonlijke en 
praktische ondersteuning. De bijeenkomst start om 19.30 uur. 
 
De slotviering van de Week van Hoop is op zondag 12 oktober om 10.00 uur in de Maria 
Magdalenakerk in Rijen. Tijdens deze viering wordt speciale aandacht besteed aan vluchtelingen en 
het werk van Stichting Vrolijk, die met creatieve workshops kinderen in asielzoekerscentra helpt zich 
te ontwikkelen en te dromen. 
 

 
Kapellekestocht met gezin, familie, vrienden 
of kennissen op zondag 12 oktober 2025 
afgelast. 
 
De geplande Kapellekestocht op zondag 12 oktober 2025 , 
een activiteit van  Wonderzoeken VHP waarin  ook de 
Herderstocht rond Kerstmis is opgenomen , gaat jammer genoeg niet door vanwege het geringe 
aantal aanmeldingen.  
Mogelijk zal deze Kapellekestocht in de toekomst toch weer op het programma van Wonderzoeken 
komen te staan. Met veel dank aan de groep die de Kapellekestocht heeft voorbereid. 
 
“Is jouw glas half leeg of half vol”, vroeg de mol.                              
“Ik ben geloof ik al blij dat ik een glas héb “, zei de jongen. 
Uit: De jongen, de mol , de vos en het paard. 
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Bedevaartsdag Lier zondag 12 oktober 
 

Op zondag 12 oktober 2025 wordt in Lier de feestdag van 
stadspatroon Sint-Gummarus gevierd.  
Deze dag begint met een plechtige bedevaartsmis om 10.00 
uur in de kerk van het Heilig Kruis, Renaat Veremansplein te 
Lier. Na de bedevaartsmis gaat het richting Sint-
Gummaruskerk waar vandaan de Sint-Gummarus-processie 
vertrekt. In deze processie wordt het zilveren reliekschrijn 
met de relieken van Sint-Gummarus en het Allerheiligste 
meegedragen. 
Op deze zondag wordt tot 16.00 uur de band van Sint-
Gummarus opgelegd en kan de relikwie van Sint-Gummarus 
vereerd worden. Dit ritueel van de bandoplegging komt 
voort uit het wonder van de boom waarbij Sint-Gummarus 
wordt aanroepen als patroon tegen breuken.  
In 2015 liep een delegatie van onze Vijf Heiligen Parochie 
mee in de processie te Lier en zij droegen het beeld van 
Sint-Gummarus uit de Wagenbergse H. Gummaruskerk met 
zich mee  

Kerk in uitvoering 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een begin gemaakt met de restauratie           
van het dak. In de ronding  komt de 
administratieruimte en spreekkamer. 

Nu nog een rommelhok maar 
straks een stemmige kapel 
om overdag een kaarsje aan 
te steken bij Maria van de 
May. 
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Vieringen en activiteiten binnen de Vijf Heiligen Parochie  
en pastorale zone de Wijngaard. 
 

Zaterdag 4 oktober 2025 H. Franciscus , Dierendag en dierenzegening 

Wagenberg H. Gummaruskerk , 16.00 uur – 18.00 uur Dierenzegening pastoor R. v. Bronswijk 

Zondag 5 oktober  2025 27e zondag door het jaar 

Wagenberg H. Gummaruskerk 9.30 uur  Eucharistieviering R. v. Bronswijk 
GumarAnto en Herenkoor Antonius Abt Terheijden o.l.v. J. Terpstra, organist J. v. Opdorp. 

Made Victoriazaal Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’  9.30 uur Viering van Woord en Communie  
G. v.d. Korput,  cantores Blasiuskoor met organist J. Horbach 

Maandag 6 oktober 2025 

Terheijden Zorgcentrum Antonius Abt 10.30 uur Viering van Woord en Communie G. v. d. Korput 

Made Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’ Victoriazaal 19.00 uur Rozenkransgebed met Ria Horrevoets. 

Zaterdag 11 oktober 2025 28e zondag door het jaar 

Terheijden H. Antonius Abtkerk 19.00 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk,  
Cantores GumarAnto en Herenkoor Antonius Abt Terheijden met organist J. v. Opdorp 

Zondag 12 oktober  2025  26e  zondag door het jaar 

Made Victoriazaal Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’  9.30 uur Viering van Woord en Communie  
G. v.d. Korput. Blasiuskoor o.l.v. H. Vergouwen, organist  J. Horbach. 

Wagenberg H. Gummaruskerk 9.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk, eigen muziek. 

Oosterhout Pastorie St. Jansbasiliek 9.30 uur Tweede  Familiezondag ter voorbereiding  
Eerste Communie en Vormsel, waarna om 11.00 uur eucharistieviering. 

Maandag 13 oktober 2025 

Made Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’ Victoriazaal 19.00 uur Rozenkransgebed met Ria Horrevoets. 

 
Ervaring is wat je krijgt, als je niet krijgt wat je wilt. 
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Wegwijs binnen onze Vijf Heiligen Parochie 
 
  
Het parochiesecretariaat en de parochiekantoren vormen een belangrijke 
schakel binnen onze parochieorganisatie, voor verdere informatie kunt u altijd 
contact met hen opnemen.  
U bent er van harte welkom.  
Hieronder vindt u de openingstijden , de (e-mail) adressen en telefoonnummers: 
 
Parochiesecretariaat Made: Annie van Groesen 
Het secretariaat van de Vijf Heiligen Parochie is gevestigd op het adres Kerkstraat 6  
4921 BB Made.  Telefoon: 0162-682303. E-mail: info@naardekerk.nl    
Kantoortijden: maandag 12.00 uur - 15.00 uur ,  
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. 
Dinsdag: Open Huis met pastoor Ronald van Bronswijk. 
 
Parochiekantoor Terheijden: Ida Fievet 
Markstraat 2 4844 CR Terheijden. Telefoon: 076-5931216.   
E-mail: terheijden@naardekerk.nl   Kantoortijd: vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur. 
 
Parochiekantoor Wagenberg: Fien van Mook 
Dorpsstraat 56 4845 CG Wagenberg. Telefoon 076-5931236.   
E-mail: wagenberg@naardekerk.nl    Kantoortijd: dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur 
 

 
 

 

Een warm hart voor onze parochie 

Als u de Vijf Heiligen Parochie een warm hart toedraagt is uw extra 

bijdrage via bovenstaande QR-code bijzonder welkom. Richt met de 

camera van uw mobiele telefoon op de code en vul zelf het door u 

gewenste bedrag in. Ook mag u een overboeking doen via 

bankrekening NL70RABO0131502956 ten name van Vijf Heiligen 

Parochie. Wij zijn u zeer dankbaar. 

 

Alsnog aanmelden voor de Eerste Communie en Vormsel? 

De familiezondagen in Oosterhout waarop de Catharinaparochie en de Vijf Heiligen Parochie 

voorbereiding geven op Eerste Communie en Vormsel zijn al gestart, maar instappen is nog wel 

mogelijk. Zie website VHP: www.naardekerk.nl  

Nieuwsbrief VHP 185 verschijnt op vrijdag 17  oktober 2025.  
Kopij voor deze nieuwsbrief van koren, werkgroepen of op persoonlijke titel graag  
voor woensdag 15 oktober 2025 sturen naar info@naardekerk.nl  
Kijk ook eens op onze website www.naardekerk.nl  
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